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Doxologie 
 
In de komende dagen bezoek ik een conferentie van de Vereniging voor Theologie over 
doxologie. Na de intensieve periode rond Kerst is dit voor mij een moment om weer op te 
laden: door ontmoeting met collega’s en door opnieuw na te denken over wat wij 
eigenlijk geloven en vieren. 
 

Het woord doxologie komt uit het Grieks: doxa (eer, glorie) en logos (woord). Het 
betekent letterlijk: woorden van eer. In de christelijke traditie gaat het om woorden en 
gebaren waarin gelovigen zich tot God richten. Niet om God uit te leggen, maar om te 
antwoorden op wie God is. 
 

Dat doen we elke zondag. We deden het met Kerst toen we het Ere zij God zongen. We 
doen het na het gebed om ontferming, wanneer we Gods naam prijzen in een lied. We 
doen het ook wanneer we het Onze Vader bidden, dat eindigt met woorden van lof: want 
van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid. 
 

Een ander mooi voorbeeld is het tafelgebed bij de viering van de maaltijd. Daarin 
spreken we Gods daden hardop uit en zeggen we: U komt onze dank toe, Heer onze 
God, overal en altijd, door Jezus, onze Heer. Dat gebed mondt uit in het Heilig, heilig, 
heilig: een lofzang die volgens de Bijbel door engelen in de hemel wordt gezongen en 
door mensen op aarde wordt meegebeden. 
 

Doxologie is een belangrijk onderdeel van onze vieringen. Het zijn de momenten waarop 
we even ophouden met uitleggen en vragen, en ons in verwondering toevertrouwen aan 
het mysterie van wie God is. 
 

Ik hoop dat deze conferentie mij helpt om dit onderdeel van de liturgie met nieuwe 
aandacht en zorg vorm te geven. En misschien helpt dit bericht u ook om in de komende 
zondagen bewuster mee te zingen, te bidden en te ontvangen. 
 
Hartelijke groet, 
Ds. Hendrik Mosterd 
 
PS. Natuurlijk wens ik u en jullie allemaal van harte een gezegend en gelukkig nieuwjaar 
toe. Hartelijk dank voor alle goede woorden en wensen die ik de afgelopen weken in de 
kerk en via kaartjes heb mogen ontvangen. 
 
 
  

        

 
Nieuwsbrief Michaëlkerk 

9 januari 2026 
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BIJ DE DIENSTEN 
 
Zondag 11 januari – Zondag Doop van de Heer 
 

Op deze zondag gaat onze seniorenpastor Yolanda van der Stelt uit Maurik voor in de 
dienst. Ouderling van dienst is Martin van Herk, Arco van den Ham de diaken en namens 
de kerkrentmeesters is Irene Hogendoorn aanwezig. Wim ter Haar bespeelt het orgel en 
de lector is Marjon van den Ham. 
In deze dienst blikken we ook terug op de doopdienst van Lynn van der Maas. Aan haar 
wordt de doopsteen uitgereikt, die tijdens de doopdienst in de gedachtenishoek 
neergelegd is.   
 
Zondag 18 januari - Eén van Geest – oecumenische viering in de Johanneskerk 
 

Op deze zondag zijn de deuren van de Michaëlkerk 
gesloten, maar ontmoeten we elkaar om 10.00 uur in 
de Johanneskerk. Het is de ‘Week van gebed voor 
eenheid van christenen 2026’ (18 tot en met 25 
januari). 
Ds. Diederiek van Loo gaat voor in deze dienst, die 
mede is voorbereid door leden van de 
Geloofsgemeenschap st. Andries, Johanneskerk en 
Michaëlkerk. 
 
De Armeens Apostolische Kerk, de Armeens-
Katholieke kerk en Armeense Evangelische kerken 
maakten de opzet voor de oecumenische 
kerkdienst. De Armeense kerk is één van de oudste 
kerken ter wereld. In hun geloofsbeleving speelt het 
licht van God een grote rol. De Armeense kerk is ook 
een vervolgde kerk. Armeniërs zijn vaak verdreven. 
De meeste Armeense christenen wonen dan ook niet 
in het land Armenië, maar in landen als Frankrijk, 
Rusland, Syrië, de VS en ook Nederland. De Week 
van gebed voor eenheid 2026 laat ons kennismaken 
met de inspirerende teksten en symbolen uit deze rijke kerkelijke traditie. 
 
De Week van gebed voor eenheid van christenen staat in 2026 in het teken van het 
verlangen naar eenheid: Eén van Geest. Deze tekst komt uit de brief van Paulus aan de 
Efeziërs, hoofdstuk 4. Eenheid is geen mooi idee voor later, maar een opdracht van God 
aan ons allemaal en de kern van onze identiteit als christenen. Jezus heeft ons geroepen 
om in eenheid te leven, ondanks onze verschillen. Echte eenheid lukt ons niet op eigen 
kracht. Maar als we samen bij het licht van Christus komen, gebeurt er iets moois: we 
herkennen elkaar als broeders en zusters, allemaal verlangend naar vrede en 
verlossing. 
 
In beide diensten is oppas en kindernevendienst voor de kinderen. De dienst op 11 
januari is mee te kijken via www.kerkomroep.nl. De dienst op 18 januari is in de 
Johanneskerk. 
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COLLECTEBESTEMMINGEN 
 
Zondag 11 januari 
 
Tijdens deze dienst collecteert de diaconie voor Kerk in Actie “Noodhulp Oekraïne”.  
 

De oorlog in Oekraïne heeft het leven van veel inwoners volledig op zijn kop gezet. 
Huizen zijn verwoest, de infrastructuur is zwaar ontwricht en veel mensen leven 
dagelijks met angst en verdriet. Samen met lokale kerken en partnerorganisaties 
biedt Kerk in Actie hulp aan inwoners en ontheemden. Kwetsbare families 
kunnen terecht in regionale hulpcentra, waar kinderen kunnen spelen en hun 
zorgen even mogen vergeten. Daarnaast wordt traumahulp verleend en 
ontvangen vrouwen steun bij het opzetten van een eigen bedrijfje, zodat zij in het 
gezinsinkomen kunnen voorzien. Het is belangrijk dat we de Oekraïners niet 
vergeten. Blijf betrokken: met jouw gift aan het programma Noodhulp steun je dit 
belangrijke werk in Oekraïne. Van harte aanbevolen. 

 
De algemene kerkelijke collecte is bestemd voor het Jeugd- en Jongerenwerk.   
 
 
Zondag 18 januari 
 
Tijdens deze oecumenische dienst in de Johanneskerk, wordt gecollecteerd voor 
“Kerk in Actie, Missionair Werk, Kerk-zijn buiten de gebaande paden”. 
 

Proefplekken zijn gastvrije, missionaire gemeenschappen of kerkplekken. Ze 
worden ook wel pioniersplekken, presentieplekken of kliederkerken genoemd. 
Het woord ‘proefplek’ geeft iets aan van experimenteren: hier krijgen mensen die 
weinig tot geen verbinding hebben met de traditionele kerk de ruimte om het 
geloof te verkennen en iets van God te ervaren. Vaak zijn het jongeren en mensen 
met diverse culturele achtergronden die zich hierdoor aangesproken en thuis 
voelen. De Protestantse Kerk ondersteunt deze nieuwe vormen van kerk-zijn van 
harte. Met de opbrengst van de collecte helpt u mee om missionaire activiteiten 
mogelijk te maken in het hele land, zodat de kerk zichtbaar is in de buurt en 
mensen kan laten ervaren dat het Evangelie goed nieuws is voor iedereen. Van 
harte aanbevolen.  

 
 
De diaconie heeft als zendingsdoel de organisatie World Vision gekozen. World Vision 
zet zich in voor de meest kwetsbare kinderen, waar ze ook wonen en wat hun achtergrond 
ook is. Wereldwijd worden miljoenen kinderen geconfronteerd met conflicten en honger. 
World Vision werkt in bijna 100 landen om kinderen weer een toekomst te geven. Doe mee 
en maak verschil voor kinderen in nood! 

 
Internationale hulporganisatie World Vision is ter plaatse in Somalië en reageert op de 
ernstige gevolgen van de aanhoudende droogte in het land. Door opeenvolgende 
mislukte regenseizoenen zijn oogsten mislukt, waterbronnen opgedroogd en is vee 
gestorven. Het gevolg: een humanitaire ramp die miljoenen mensen treft. 
Wij geloven dat ieder kind kostbaar is en recht heeft op een toekomst zonder honger en 
onveiligheid. Daarom komen we in actie. 
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Somalië kampt met een van de ergste droogtes in jaren. De cijfers zijn schokkend: 
• 4,4 miljoen mensen (23% van de bevolking) hebben te maken met extreme 

voedseltekorten. 
• 1,85 miljoen kinderen lijden aan acute ondervoeding, waarvan 421.000 

kinderen in levensgevaar zijn. 
Door gebrek aan regen, stijgende voedselprijzen en te weinig geld voor hulp vallen 
gezondheidsdiensten weg. Vaccinaties blijven uit, ziektes breken uit en kinderen stoppen 
met school. Dit maakt hen extra kwetsbaar voor kinderarbeid en kindhuwelijken. 
 

“Gezinnen hebben geen eten en schoon water. Kinderen komen ondervoed aan in onze 
klinieken. We maken ons grote zorgen over hun gezondheid en veiligheid,” zegt Kevin 
Mackey, directeur van World Vision Somalië. 
 
“Ik kon geen eten vinden voor mijn kinderen… 
Soms kookte ik alleen water, zodat ze dachten dat 
er een maaltijd kwam en konden slapen. De 
honger was zo groot dat mensen dachten dat ik 
ziek was. Pas later kregen ze wat eten van buren.” 
Moeder van 2 kinderen in Somalië 
 
Wat doet World Vision?  
Samen met partners komen we in actie voor kinderen in de meest kwetsbare situaties. 
Onze prioriteiten zijn: 

• Voedsel en geld voor de meest kwetsbare gezinnen. 
• Gezondheidszorg en voeding voor ondervoede kinderen en moeders. 
• Schoon water en hygiënekits om ziektes te voorkomen. 
• Onderwijs en bescherming voor kinderen, zodat zij veilig zijn, kunnen leren en 

weer kunnen spelen. 
 

“Dit is een kwestie van leven en dood. Zonder snelle hulp wordt de situatie nog erger. We 
hebben dringend steun nodig om kinderen en gezinnen te redden,” aldus Kevin Mackey. 
Jouw steun maakt verschil. Doneer vandaag en help kinderen in Somalië overleven. 
 
U kunt ons zendingsdoel ook steunen door uw gift over te maken op het 
rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. World Vision 
 
 

Het nummer van de diaconie is:  
NL 70 RABO 03 02 11 16 97 t.n.v. diaconie Michaëlkerk Leersum.  
Uw bijdrage voor de algemene kerkelijke collecte kunt u overmaken op  
NL 62 RABO 03 73 72 41 28 t.n.v. Herv. Gem. Leersum.  
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OMZIEN NAAR ELKAAR 
 
Omzien naar elkaar 
 

Aan het beging van dit nieuwe jaar wil ik iedereen veel heil en zegen toewensen voor 
2026.  
En daarbij in alle ‘wel en wee’, de nabijheid van God en mensen. In goede tijden staan 
we daarbij misschien iets minder stil. Maar in tijden waarin we te maken hebben met 
verdriet, zorgen of problemen met gezondheid, valt het soms niet mee om de moed erin 
te houden. Wanneer dan ook nog God en mensen afwezig zijn, of voelen, kun je je 
ontzettend verloren en verlaten voelen.  
God kunnen we ook terugzien in liefdevolle mensen om ons heen. Mensen die we vaak 
zien, maar ook mensen die af en toe een kaart sturen. Als teken dat, wat iemand ook 
overkomt, hij of zij toch zichtbaar is. En blijft!  
 

De afgelopen week met alle sneeuw en gladheid (in Maurik maten we 16 cm sneeuw) 
was het niet voor iedereen mogelijk om naar buiten te gaan. Leeftijd maakte daar niet 
altijd bij uit. Voor de één is al die sneeuw een feest, voor de ander een (groot) probleem. 
Maar misschien ook juist wel een moment om eens te gaan zitten en enkele kaarten te 
schrijven voor mensen die (ook) wel een beetje aandacht en betrokkenheid kunnen 
gebruiken. Ook als u, als je, er alleen maar je naam op zet, worden mensen er blij van.  
 

Misschien ‘ploppen’ er gelijk al namen op. Zo niet, dan hangt er in de hal van het 
Michaëlhuis, bij de trap, het ‘MeeLeefBord’ (MLB) waarop namen en adressen staan 
van mensen die wel een (extra) moment van aandacht kunnen gebruiken.  
Riek van Hussel zorgt ervoor dat de lijst zo up-to-date mogelijk is. Mocht je, mocht u, er 
toch iemand op missen, of er zelf behoefte aan hebben; geef dit dat dan aub even door 
of hang er een handgeschreven briefje bij. Dan zorgt Riek dat deze naam erbij 
geschreven gaat worden. 
 

Geef alstublieft even aan ‘iemand’ van ‘de kerk’, of rechtstreeks aan dominee 
Hendrik Mosterd of aan mij door, wanneer er ‘iets’ aan de hand is of wanneer u op 
een bezoekje hoopt. Niet alles dat rondgaat in de wandelgangen, komt 
vanzelfsprekend uit bij ‘de kerk’.  

 
Met hartelijke groet, Yolanda van der Stelt, Pastor 80+ 
 
 
Vanuit de diaconie 
 

Eerder hebben we uw aandacht gevraagd voor de 
bewoners van het AZC. In december heeft een groot 
aantal gemeenteleden een persoonlijke boodschap of 
naam geschreven op de kaart. Op de achterzijde stond 
een gedicht in het Nederlands, Engels en Arabisch. 
De diaconieën van de Johanneskerk, de 
Geloofsgemeenschap St. Andries en de Michaëlkerk, 
hebben deze kaarten op 23 december uitgedeeld, met 
daarbij een chocoladereep van Milka. Ook was er voor iedereen warme chocolademelk 
met wat lekkers. 
Het was leuk dat we als diakenen hulp kregen van enkele gemeenteleden en van jonge 
AZC-bewoners. Ook fijn om te ervaren dat velen zich bij zo’n gebeurtenis al best weten 
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te redden in het Nederlands. Tenslotte was ook de afstemming met en de medewerking 
vanuit de AZC-organisatie heel prettig. 
Al met al een mooie ervaring die we in de toekomst wellicht herhalen. 
Onderstaand een foto van de locatie: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
BERICHTEN  
 
Weg van de vrede 
 

Door het winterse weer kon afgelopen maandag onze kring over het boek van Stefan 
Paas niet doorgaan. Als alternatieve datum hebben we gekozen voor maandagavond 19 
januari om 20.00 uur. We bespreken dan het derde hoofdstuk over de vorst van de 
vrede. Ook als het je niet gelukt is het hoofdstuk te lezen (het was best wel taai) van 
harte welkom. De avond is zo ingevuld dat je ook zonder dat goed deel kan nemen aan 
het gesprek. Ik zie er naar uit jullie weer te ontmoeten! 
Ds. Hendrik Mosterd 
 
 
Bijbelgesprekskring 
 

Allereerst wensen we iedereen een goed, voorspoedig, mooi en gezond 2026 toe. Voor 
uzelf, maar ook voor allen die u dierbaar zijn en voor wie u dierbaar bent. 
 

Helaas heeft de bijeenkomst van 7 januari 2026, vanwege alle sneeuwpracht, geen 
doorgang kunnen vinden. We hebben besloten om niet op een later moment in januari 
bijeen te komen omdat de vooruitzichten op langere termijn ook niet al te rooskleurig 
zijn aangaande het weer. Ook kunnen we niet nagaan wie wanneer kan komen. 
Dus komen we weer volgens het rooster bijeen op DV woensdag 4 februari as. en dan 
bespreken we meteen of we in februari alsnog een woensdagmiddag inlassen voor een 
tweede samenkomst in die maand. 
 

De bijeenkomst van 4 februari begint om 14.00 uur in het kamertje rechtsboven in het 
Michaëlhuis. Kom a.u.b. op tijd. Omdat we boven zitten sluiten we de deur beneden.  
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We gaan op de genoemde datum weer verder met het Evangelie van Marcus en we 
willen graag starten waar we op 3 december jl. zijn geëindigd bin Marcus 10, te beginnen 
bij het 17e vers Verder kijken we gewoon hoe ver we daarin kunnen komen. Dat is over 
het algemeen verrassend verschillend. 
 

We hopen u te zien op de Bijbelgesprekskring, op de genoemde datum, tijd en plaats 
Met een hartelijke groet en hopelijk tot dan, 
ds. Jan Stelwagen & Teunis Reedijk.  
 
 

Weeksluitingen in de Schermerij 
 

U bent hier van harte voor uitgenodigd. De diensten zijn in de koffiekamer op de tweede 
verdieping om 19:00 uur. Meer informatie: Liesbeth Poot (06-17200247) 
 
2 januari: dhr. Adam Hoogendijk  
16 januari: ds. Arend Altena. 
 

 
JEUGD EN JONGEREN 
 
Kindernevendienst 
 

De volgende verhalen staan de komende weken centraal: 
 
Zondag 11 januari – Matteüs 3:13-17- ‘Een nieuw begin’ 

 

Johannes doopt mensen in de Jordaan; zo maken ze een nieuw 
begin. Ook Jezus laat zich dopen. De heilige Geest daalt als een 
duif op Hem neer en er klinkt een stem uit de hemel. 
 
 

Zondag 18 januari – Op deze zondag is de Michaëlkerk gesloten. Er is een gezamenlijke 
viering in de Johanneskerk, waar ook kindernevendienst is. 

 
 

VANUIT DE KERKENRAAD 
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Actie Kerkbalans 2026 gaat weer van start!   
 

De komende periode vragen wij graag even uw en jouw aandacht voor de jaarlijkse Actie 
Kerkbalans. Een actie die in financieel opzicht van groot belang is zodat we in 2026 
kunnen blijven doen waar we als Michaëlkerk voor staan. 
 

We willen uitnodigend zijn voor iedereen, mooie en inspirerende diensten organiseren, 
met verbindende activiteiten daaromheen, met elkaar en samen met onze predikant 
Hendrik Mosterd en seniorenpastor Yolanda van der Stelt. Gelijktijdig willen en moeten 
wij ook zorgdragen voor het onderhoud en behoud aan zowel de binnen- als buitenkant 
van onze mooie Kerk.  
 

Kortom: we willen ervoor zorgen dat het geschenk van de kerk zoveel mogelijk mensen 
bereikt en bereikbaar blijft.  Daar is uw financiële steun bij nodig. 
 

In de week van 11 januari ontvangt u van ons een brief met het verzoek om de 
Michaëlkerk, net als voorgaande jaren, ruimhartig te blijven ondersteunen. Wij komen 
graag het toezeggingsformulier de daaropvolgende week weer ophalen.  
 

Door straks te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat.  
Wij vertrouwen erop dat wij ook in 2026 op u en jou kunnen blijven rekenen. 
Alvast veel dank ieders bijdrage! 
 

             Op naar de Michaëlkerk van morgen!  
 

Met vriendelijke groet, Commissie Kerkbalans 
 
 
Gezocht hulp! 
 

Wegens ziekte zijn er 2 afmeldingen om mee te helpen de Kerkbalans enveloppen rond 
te brengen en op te halen, Wie o wie wil helpen? 
Aanmelden bij Lia van de Lagemaat 
 
 
Vanuit de Johanneskerk: 
 

‘Op zondag 11 januari nemen we afscheid van de ambtsdragers Lieneke Overweel en 
Arend Altena. Lieneke is 10 jaar diaken geweest, en Arend was 7 jaar voorzitter van de 
kerkenraad. We willen hen beiden heel hartelijk danken voor het vele, vele werk dat zij 
voor de Johanneskerkgemeente hebben gedaan. 
Lieneke wordt opgevolgd door Kora Manenschijn die als diaconaal medewerker mee 
gaat draaien. Sjaak Rodenburg volgt Arend op als voorzitter van de kerkenraad. We zijn 
blij en dankbaar dat zij zich op deze manier willen inzetten voor de 
Johanneskerkgemeente en wensen hen Gods zegen toe bij hun nieuwe taak.’ 
 
Ook vanuit de Michaëlkerk danken we Arend en Lieneke voor de fijne samenwerking en 
wensen we Sjaak en Kora Gods zegen toe als voorzitter en diaconaal medewerker. 
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Opbrengsten collectezakken 4-de kwartaal 2025 
 

26-okt Beeld en geluid  €         60,25  
2-nov Bijstand Pastoraat  €         85,72  
5-nov Jeugd en Jongeren   €         40,42  
9-nov Orgel en muziek  €         88,75  
16-nov Beeld en geluid  €         91,85  
23-nov Bijstand Pastoraat  €      136,90  
30-nov Energie  €         74,55  
7-dec Jeugd en Jongeren   €         81,95  
14-dec Beeld en geluid  €         83,90  
21-dec Bijstand Pastoraat  €         58,26  
24-dec Orgel en muziek  €      230,56  
25-dec Jeugd en Jongeren   €      125,20  
28-dec Beeld en geluid  €         48,20  
  €   1.206,51 

           
Hartelijk dank namens het College van Kerkrentmeesters. 
Lia van de Lagemaat 
 
LITURGIE  
 
Orde van dienst - zondag 11 januari 
 

-Orgelspel  
-Welkom en mededelingen 
-Intochtslied : Lied 971: 1 en 2 ‘Zing een nieuw lied’ 
-Stil gebed, bemoediging en groet 
-We zingen: Psalm 100: 1 en 4 ‘Juich Gode toe’ 
-Gebed om ontferming 
-Glorialied: Lied 281: 6, 8 en 10 ‘De zon straalt…’ 
-Moment met de kinderen  
-We zingen: Lied 224 ‘Elke dag vertelt’ 
-Gebed van de zondag 
-We zingen: Lied 377: 1, 2 en 4 ‘Zoals ik ben’   
-Schriftlezing O.T.:  Jesaja 42: 1-7 
-Schriftlezing N.T. Handelingen 10: 34-38 
-We zingen: Lied 867: 1 ‘Looft overal, looft al wat adem heeft’ 
-Overdenking  
-We zingen: Lied 686: 1 en 2 ‘De Geest des Heren heeft’ 
-Dankgebed, voorbeden, stil gebed en ‘Onze Vader’ 
-De doopsteen 
-We zingen: Opwekking voor Kids 149 ‘Ja is ja, nee is nee’ 
-Collecte 
-Slotlied: Lied 418: 1 en 2 ‘God, schenk ons de kracht’  
-Zegen 
 
  

Zondag 11 januari 
Aanvang: 10.00 uur   
Voorganger: Y. van der Stelt, Maurik 
Ouderling: Martin van Herk 
Diaken: Lia Reincke 
Kerkrentmeester: Irene Hogendoorn 
Lector: Marjon van den Ham 
Orgel: Wim ter Haar 
Collecte Diaconie: KiA Oekraïne 
Collecte Kerk: Jeugd- en Jongerenwerk 

Zondag 18 januari 
Aanvang: 10.00 uur   
Locatie: Johanneskerk, Lomboklaan 9 
Voorganger: ds. D. van Loo 
Collecte: Kerk in Actie  
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Orde van dienst – zondag 18 januari  
Oecumenische viering: Week van Gebed voor Eenheid 
Locatie: Johanneskerk 
 

-Muziek  
-Welkom en mededelingen  
-Drempelgebed bij de doopvont 
-We zingen: LB 360 ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’ 
-Gebed om ontferming  
-We zingen: Ps 117: Laudate omnes gentes/ Loof de Heer, alle gij volken! 
-Gebed van de zondag   
-Met de kinderen  
-We lezen Efeze 4:1-13 
-We zingen: LB 970 ‘Vlammen zijn er vele’  
-We lezen Johannes 12: 35-36 en 44-47  
-We zingen: LB 333 ‘Kom, Geest van God’ 
-Verkondiging  
-Moment van stilte  
-We zingen: LB 968: 2,3,4,5 ‘Door God bijeen vergaderd’  
-Voorbeden, vanuit de verschillende kerken 
-Collecte 
-We zingen: LB 969 ‘In Christus is noch west noch oost’  
-Zegen 
 
Online meekijken 
 

De onlineviering is -live of later- te volgen via Kerkomroep:  
www.kerkomroep.nl/kerken/10498.  
De lokale zender Regio90 neemt de dienst over via kabel en website: www.regio90.nl.  
 
 
Kerkdiensten komende periode 
 

25 januari: ds. Hendrik Mosterd 
1 februari: ds. A. de Bruijn, Culemborg – JoZ! 
8 februari: ds. Hendrik Mosterd – Viering Heilig Avondmaal 
  
 

Activiteitenagenda 
 
13 januari  14.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis 
19 januari  20.00 uur  Kring: weg van vrede  Michaëlhuis  
27 januari  14.00 uur  Gebedskring   Michaëlhuis 
4 februari  14.00 uur  Bijbelgesprekskring   Michaëlhuis 
 
 
Open Ochtenden Michaëlhuis 
Het Michaëlhuis is geopend voor een kopje koffie, thee, een praatje…  

- op donderdagmorgen tussen 10.00 en 12.00 uur. 
- op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.  

Van harte uitgenodigd!    
 

http://www.kerkomroep.nl/kerken/10498
http://www.regio90.nl/
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De volgende nieuwsbrief verschijnt op vrijdag 23 januari 2025 
Kopij aanleveren voor donderdag 22 januari, 18.00 uur bij Marian Clarijs 
 
 


